Een warm Turks bad

Vandaag was ik voor het eerst bij een samenkomen van de Turkse vrouwen van Stichting Savarona
met Nederlandse vrouwen van onder andere het Centrum Ontmoeting in Levensvragen. Het ging om
een ontmoeting van culturen; in wezen om een ontmoeting van mensen die elkaar willen leren
kennen.

Turkse vrouwen bogen zich samen met Nederlandse vrouwen over het thema 'Duiken in elkaars
culturen'. Wat betekent het om Turkse te zijn en wat om Nederlandse te zijn? Waar gaat het nog niet
zo goed met in het contact, waar zien we overeenkomsten met elkaar, wat kunnen we van elkaar
leren en wat kunnen we voor elkaar betekenen? Zonder te generaliseren zijn veel antwoorden min of
meer voorspelbaar. In de ene cultuur staat het individu voorop, in de andere cultuur wordt
gehandeld vanuit de groep en vanuit gastvrijheid. Het was goed om hier samen bij stil te staan.
Opvallend was het goede contact met Nederlandse buren waar veel Turkse dames over vertelden.
Ook de conclusie dat het gaat om de mens achter de cultuur: iedereen is verschillend, is uniek.

Deze middag was een mooie ervaring voor mij. Hoewel ik wat onwennig was en onbekend met de
Turkse stichting, bemerkte ik meteen een warme sfeer, onbevangen en onbevooroordeeld. Dit was
een prettige ervaring en dnders dan in mijn dagelijkse omgeving.

Ik heb zeker eerder contact gehad met Turkse mensen: in mijn werk, in de Turkse winkel, aan onze
kraam met Koninginnedag, maar ook met dames die bij ons kwamen poetsen, met mijn Turkse
taalmaatje, in Turkije op vakantie, bij de presentatie van een project in Turkije. En natuurlijk ben ik
bekend met de gastvrijheid en met de lekkere hapjes die op tafel komen als je op bezoek bent. Toch
was deze middag een bijzondere aanvulling op deze puzzelstukjes. Het was alsof ik een kijkje nam in
‘een andere keuken’. Er was warmte voor iedereen die er was. Dames die elkaar regelmatig zien,
begroetten elkaar uitbundig en hartelijk. Er was ook zorg voor elkaar en interesse in die ‘vreemde’
ander. lk voelde me meteen welkom en opgenomen aan de tafel waar ik zat.

Wat mij bijzonder raakte was de hulp die geboden werd aan een van de vrouwen die vandaag niet
lekker in haar vel zat en regelmatig in tranen was. Zij hoefde niets uit te leggen, de andere vrouwen
deden dit voor haar, en met zorg voor haar. Toen ik zei dat mij dit opviel, kreeg ik als antwoord, dat
het zwaar is als je alles alleen moet dragen. Met een andere Nederlandse was ik van mening dat wij
dit in ‘onze’ cultuur niet op deze manier zouden doen. Uit respect of uit bescheidenheid voor degene
die in moeilijkheden is, zouden we juist de ander ‘laten’. Dat gedeelde smart, halve smart is, was
duidelijk te zien aan deze vrouwen. En het was tegelijkertijd zo natuurlijk.

Het gesprek aan mijn tafel verliep mooi, rommelig, met respect voor iedereen. Elke vrouw kwam op
haar manier aan bod en uiteraard was de zorg voor hapjes en drankjes ook daar. ledereen was er
welkom.

Het voelde als een warm Turks bad!
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